Eén van onze medewerkers heeft wel een héél aparte ervaring opgedaan. Lees
het verhaal hierna.

Op maandagavond jl. werd er aan mijn voordeur gebeld. Voor alle
duidelijkheid, ik had geen dienst. Er stonden twee dames die een
wandelrondje maakten met de vraag of ik een ladder had voor een poging om
een zwaan uit een boom
te halen. Ze hadden de
zwaan, met veel geraas,
zien en horen landen in
de boom.De boom staat
bij ons voor het huis. Ik
heb direct actie
ondernomen en heb met
gebruik van een groot
formaat keukentrap het
dier uit de boom kunnen
halen. Het dier was stevig
verstrikt geraakt en zat
met beide vleugels links
en rechts vast in de
vorken van twee takken.
Terwijl ik zo bezig was
passeerde een groep
hardlopers die
opmerkten dat er ergens
vlakbij iemand van de
Dierenambulance zou
wonen, ik dus. De zwaan bleek op het eerste oog niets te mankeren, dus ik heb
het dier aan de slootkant gezet. Na een korte aarzeling spreidde hij/zij de
vleugels en vloog op en landde keurig verderop op het water.




